s

‘Wie zich misdraagt vraagt om liefde.”
Moet je alles dan maar goed vinden?

‘Niet goed vinden, maar wel juist beant-
woorden, vanuit liefde. In de groepen
kijken we daar vaak naar: hoe ga je om
met foutief gedrag? Er bestaat een schitte-
rende passage over in de Cursus, getiteld:
‘Het corrigeren van vergissingen’:
“Wanneer iemand zich krankzinnig
gedraagt, kun je hem alleen genezen door
in hem zijn innerlijke gezondheid te zien.’
In een van onze groepen vertelde iemand
dat ze tijdens een wandeling een hevige
vechtpartij zag tussen pubers. Eén jongen
werd door een groep in elkaar geslagen.
Ze liep er naar toe. Innerlijk heel helder,
keek ze alleen maar. Ineens stopte het. De
groep ging weg, de jongen stond op.
Over. Wat had ze gedaan? Niet oordelen,
kalm blijven, zegenen. Correctie is iets
delicaats.”

De Cursus zegt dat we het niet alléén
kunnen, we hebben leiding nodig.

‘Ja, het ego is niet je beste gids om van je
problemen af te komen. Je zou kunnen
zeggen dat het ego de stem van de angst
is. Liefde is een ander woord voor God.
We kunnen luisteren naar het ego als de
stem van de angst in ons, we kunnen ook
leren luisteren naar de stem van de liefde,
Gods stem in ons. Het vraagt training

om betrouwbare innerlijke leiding te
ontvangen. God is betrouwbaar. Maar je
moet wel leren luisteren! In onze groepen
stimuleren en begeleiden we daarom het
in praktijk brengen van de werkboekles-
sen. Het werkboek van de Cursus staat
vol met oefeningen om te leren luisteren
en voor liefde te kiezen in je dagelijks
leven. Dat maakt het heel praktisch. De
inleiding op het werkboek zegt: ‘Een
ongetrainde denkgeest kan niets tot stand
brengen.” Je hebt training nodig, en die
gaat zijn effect hebben.’

Denkt de Cursus dat we dit allemaal
als gewoon mens kunnen bereiken?

‘Zoals ik het beleef is de Cursus superef-
fectief als geestelijke leerweg. Leer verge-
ven. In plaats van oordelen: leer zegenen.
Kies voor liefde. Vind vrede.

Dat is allemaal niets nieuws. Het nieuwe
eraan is die markante cursusvorm, met
een tekstboek, een stap voor stap werk-
boek en een handboek. Een scholingsweg,
zo praktisch. Toepassen! Lezen en déen!”

Voor iedereen?

‘Nee, geen verplichte kost. De Cursus
noemt zichzelf ‘een van de vele duizen-
den vormen van de universele cursus’.
Dus voor wie zich ertoe aangetrokken
voelt.”

Leuk om daarin les te geven,
zoals jij fulltime doet?

‘Onbeschrijflijk leuk. Fantastisch om te
zien hoe mensen groeien, hun kracht
vinden. Ontroerend ook. Ik weet niets dat
meer inspirerend is en ga er graag - samen
met Doris - mee door tot ik honderd ben.”

Tot slot nog een mooi citaat
uit de Cursus?

‘e hebt geen idee van de geweldige bevrij-
ding en de diepe vrede die ontstaan wanneer
jij jezelf en je broeders totaal zonder oordeel
tegemoet treedt.’

Uit: BewustZijn Magazine nr 15 - 2011
www.bewustzijnmagazine.nl

Tekst: Engelien Scholtes

Fotografie: Fred Manschot (boek) en
Rolf Elstrodt (portret)

KOOS JANSON

Koos Janson (1949) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en daarnaast
fenomenologie der godsdiensten. Na zijn studie werkte hij als meditatieleraar en gaf

hij Nederlands in het middelbaar onderwijs. Hij hield honderden voordrachten over
oosterse en westerse spiritualiteit en is medevertaler van Een cursus in wonderen. In alles
bijgestaan door zijn vrouw Doris is Koos fulltime actief als leraar in het gedachtegoed
en de toepassing van de Cursus.

aargroepen
Opvoeden zonder schuld ] & p
een visie op ouderschap

Workshops
EENCURSUS
LR

Lezingen

......

Lezingen-CD's

Meer informatie:

Tel. +31 (0)30 695 03 28
Montessorilaan 10
3706 TD Zeist, Nederland

www. koosjanson.nl

Belangstelling voor spiritualiteit vormt de rode
draad door zijn leven. Van huis uit katholiek

raakte Koos Janson tijdens zijn studietijd diep
geinteresseerd in oosterse filosofie.

Midden jaren tachtig kwam hij in aanraking met

‘A course in miracles’ en werd een van de vertalers.
Met zijn vrouw Doris begeleidt hij sinds

1990 maandelijkse groepen in Nederland en

Belgi€, waarin de Cursus centraal staat.
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Kun je in "t kort vertellen
wat “Een cursus in wonderen’ is?

‘Het is een cursus in boekvorm die je leert
de innerlijke omslag te maken van angst
naar liefde, van pijn naar geluk. Dat klinkt
als een cliché, maar laat het nou waar zijn!
Wat je ook meemaakt, er is een omslag
mogelijk naar geluk. Angst, pijn, schuld,
woede, dat is de wereld van het ego.

Je voelt het misschien niet altijd acuut,
maar onder de oppervlakte sluimeren die
gevoelens. lemand maakt een vervelende
opmerking, en daar ga je al. Een menings-
verschil, en daar is de angst. Een verwijt,
als je het er niet mee eens bent, daar heb
je de pijn, of de woede, en anders wel het
schuldgevoel. Maar je kunt ook kiezen
voor een nieuwe kijk op de kwestie. Als
je in een situatie echt voor liefde kiest,
gebeurt er iets: er vindt een verrassende
omslag in je innerlijk plaats. Die omslag
noemt de Cursus een wonder.”

Hoe ziet dat er praktisch uit,
zo’'n omslag in je innerlijk?

‘Stel, je bent kwaad op iemand. Je voelt je
aangevallen: je partner is het in gezel-
schap openlijk niet met je eens; je buur-
man heeft drie katten die in jouw tuin... ,
en hij lacht daarom; je collega blijkt over
je te roddelen. Nu heb je een “vijand’, die
je dit betaald moet zetten. De Cursus ziet
hier angst achter. Maar hoe ziet het eruit
als je ervoor kiest om deze ‘vijand’ - die
zojuist nog gewoon je partner, buurman,
collega was -, totddl anders te willen zien?
Niet vanuit angst, maar vanuit liefde. Als
ik dat echt wil, dan gebeurt er iets won-
derlijks. Liefde is iets z6 krachtigs, ineens
zie je geen vijand meer, geen aanval, geen
oorlog. Je kijkt anders, je doet anders. Dit
is z6 praktisch. Die omslag is een toperva-
ring, en meestal nog aanstekelijk ook. Je
partner verandert van toon. Je buurman
krijgt zowaar oog voor je. De roddels
stoppen. Dat is mijn ervaring.’

Je had het over het ego. In deze cursus
wordt onderscheid gemaakt tussen ons
ego of valse zelf, en ons ware Zelf. Wat is
het verschil?

“Ego staat in de Cursus voor het idee van
een begrensd, beperkt ik. Hoor het goed:
het ego is een idee. En de Cursus noemt
het vdls, een vals idee van beperktheid.
Vals, want het klopt niet. Het Zelf, dét is
je ware aard, je oorspronkelijke natuur.

En die is liefde. Het is wat je echt bent.
Kijk naar je eigen ervaring. Liefde, echte
liefde, is onbeperkt, ze gaat naar alle
kanten, naar iedereen en alles. De mach-
tigste kracht in het universum, en je zit

er boordevol mee. Als we niet helder zijn
vereenzelvigen we ons doorlopend met
dat beperkte ik, alsof dat is wat we zijn.

Ik gaf die voorbeelden. Partner, buurman,
collega. Als we even niet opletten zijn we
meteen z6 klein. De Cursus leert je ver-
eenzelviging met liefde, je ware aard. Niet
theoretisch, maar praktisch, temidden van
de dingen van de dag. Je bent werkelijk
liefde. Boordevol kracht! Een vrouw
kwam naar een van onze groepen met een
beklemmend familieprobleem. We gaven
haar enkele suggesties uit de Cursus: je
kunt hier anders naar kijken. Een paar da-
gen later belde ze op: ‘Op welke planeet
ben ik beland?” Het hele probleem was
verdampt, opgelost. Waarom? Omdat ze
niet langer in de situatie stond als een ego,
maar als liefde. Ze had de keus gemaakt.’

Hebben we niet een ego nodig
hier op aarde?

“We hebben onze perséénlijkheid nodig,
om te leren en te communiceren. Er is niks
mis met een krachtige persoonlijkheid!
Een kostbaar instrument, een prachtig
hulpmiddel, net als een computer, een
auto of een horloge. Het staat je ter
beschikking. Maar het ego is een vals
etiket, geplakt 6p die persoonlijkheid:
die persoon, dat mensje van de dag, dat
broze lijf, die kluwen heftige emoties, dat
ben ik! En dat zijn we dus helemdal niet,
dat hébben we. We zijn geen individuele

persoonlijkheid, we beschikken daarover,
en dat is heel wat anders.’

De Cursus zegt dat het ego ons een diep
gevoel van schuld geeft. Hoe komt dat?
Waar komt die schuld vandaan?

‘Ik zei al, het ego is een idee. Het idee:

ik ben mijn lichaam, mijn gedachten en
gevoelens, ik ben begrensd. En dat voelt
niet neutraal.

Dat wordt beleefd als: ik ben beperkt. En
vervolgens voel je: ik schiet tekort. Zoveel
fouten, zoveel tekorten. Onder invloed
van het idee van ontoereikendheid ont-
staat het gevoel van schuld.’

Kun je iets meer zeggen over de
betekenis van vergeving in de Cursus?

“Vergeving is precies waar het om draait.
Je geloof een klein ik te zijn bezorgt je een
schuldgevoel. Eigenlijk zit het nog dieper.
Je gelooft dat je je afgescheiden hebt van
God, je Schepper, je Oorsprong. Dat
bezorgt je een diep gevoel van schuld.
Van de schuldgevoelens vanwege tekort-
schieten zijn we ons bewust. Maar dat
geloof in schuld vanwege een zelfgekozen
afscheiding van God zit véél dieper in een
mens. Het verhaal van Adam en Eva staat
daar symbool voor.”

Er is echt geen
toverij in die
lessen, hoor!

Geldt dat ook voor atheisten?

‘Ook voor atheisten! Het is misschien niet
bewust, maar wel universeel. La condition
humaine. Maar dat gevoel, stelt de Cursus,
is in feite z6 ondraaglijk dat je er twee
‘slimme’ dingen mee doet, je ontkent het
en projecteert het. Je ontkent het in jezelf,
en dan gaat dat gevoel ondergronds en
verziekt je bestaan ‘vanuit de kelder’.

Onbewuste schuldgevoelens zijn destruc-
tief. Je bent er helemaal niet van af! Ze
programmeren ellende. En bij projectie
plaats je je schuldgevoel buiten jezelf,

en dan zijn anderen of omstandigheden
schuldig aan jouw pijn. Je bent slachtoffer.
De Cursus leert je te kiezen voor liefde als
het antwoord op je eigen schuldgevoelens
en je schuldprojecties op anderen. Je laat
je oordeel los, je vergeeft. Je leert het te
doen, een enorme bevrijding! Die opluch-
ting kun je heel fysiek voelen, verrassend,
alsof het letterlijk in je hartstreek gebeurt.
Wat die afscheiding van God betreft: geen
zorg! God houdt van je, je kunt je nooit
echt afscheiden van alomtegenwoor-

dige Liefde. Word maar wakker uit die
nachtmerrie. Accepteer je onschuld. Een
hoofdthema in de Cursus.’

Hoe leren we onszelf en anderen te
vergeven?

‘Het heeft alles met kiezen te maken. Het
ego is niet in staat te vergeven, het gelooft
nu eenmaal in schuld. Maar jij bent het
ego niet. Jij bent een schepping van God
die ervoor koos te geloven in schuld. Je
kunt ook kiezen voor liefde en onschuld.
In de praktijk betekent dit een oefening

in openheid: ik z6u deze situatie, of die
ander, of mezelf ook dnders kunnen zien
dan schuldig. Wat als ik dit zegen? Mezelf
zegen? Die ander? Die openheid is heel
kostbaar. De Cursus traint je erin. Als ant-
woord op die openheid gebeurt het won-
der, het komt over je: een bevrijdende er-
varing. Je ziet niet langer donkere schuld.
Dat is weer die omslag. Het wordt licht in
je. Iemand die voor het eerst in een Cur-
susgroep was bekende dat ze haar partner
al veertig jaar haatte en dood wenste. Ze
was bereid tot openheid, al wist ze niet
goed hoe. Ze paste enkele werkboeklessen
toe. De volgende bijeenkomst vertelde ze
hoe tot haar verwondering die mateloze
haat gesmolten was. Ze straalde, sprak
van een nieuwe liefdesstroom. Er is echt
geen toverij in die lessen, hoor, maar er
schuilt een enorme kracht in openheid
voor liefde.

De manier waarop wij kijken naar
gebeurtenissen in ons leven bepaalt
hoe we ons voelen. ‘Je bent niet het
slachtoffer van de dingen die je ziet’,
zegt de Cursus. Kun je dit uitleggen?

‘Ik had het al over projectie. We verklaren
anderen schuldig aan onze pijn. Zij zijn
dan de daders, wij het slachtoffer. De Cur-
sus stelt: ik ben niet het slachtoffer van

de wereld, ik heb die wereld zelf bedacht.
Dat wil zeggen: het is mijn individuele
kijk op de zaak. We bepalen altijd zelf hoe
wij de dingen waarnemen. Een geweldige
eyeopener, vind ik.

Ik heb het
duizenden keren
zien werken,

die bevrijding

Daders en slachtoffers, dat is een hot
item. De Cursus is er niet op uit dergelijke
zaken te bagatelliseren. Het gaat om de
manier van kijken. Ik kan kijken vanuit
mijn zwakheid zoals ik die beleef. Maar
er is kracht in mij! Ik kan op zoek gaan
naar die kracht. Liefde is de kracht die in
staat is mijn pijn te genezen. En die liefde
is in mij te vinden. Dat bevrijdt me. Voor
mij is dit een van de mooiste kanten van
de Cursus. Ik heb het duizenden keren
zien werken, die bevrijding. We zijn geen

slachtoffer. We zijn door en door krachtig.’

De Cursus zegt ook dat wij onschuldig
zijn en dat het kwaad niet bestaat. Als
ik om me heen kijk vraag ik me soms af,
bestaat het Goede wel?

“We zijn ten diepste onschuldig, want zo
zijn wij geschapen. Onze ware aard is,
voor eens en voor al, onschuld. Ons Zelf,
dat liefde is, kan niet anders dan onschul-
dig en heilig zijn. Ons Zelf is dus altijd

ongerept. De Cursus helpt je die onschuld
te ervaren. Ik moest ervan huilen toen het
zich aandiende. Je hoeft nooit meer van
een ander te horen dat je onschuldig bent.
Je weet het. Bestaat het Goede? Soms zie
je het Goede zich onmiskenbaar uitdruk-
ken. Je ziet mensen handelen vanuit het
beste in zichzelf, pure liefde. Kijk, en zie
het! Maar soms lijkt het Goede niet zicht-
baar aan de oppervlakte. De Cursus leert
je dan dieper kijken. In iedereen is liefde.
Leer het zien, en nodig het daarmee uit
naar de oppervlakte.”

Laten we aannemen dat het Goede
bestaat. En het Kwaad?

‘Kwaad is iets ogenschijnlijks aan de
oppervlakte. Kijk dieper! En zie dit niet
als een goedkope ontkenning. De Cur-
sus doet ons een prachtig voorstel: zie
iemands gedrag altijd als één van twee
zaken: ofwel een uitdrukking van liefde,
ofwel een vradg daarom. Deze visie ver-
dient volgens mij de Nobelprijs voor de
vrede. Een uitdrukking van liefde is goed,
niet? Een vraag om liefde is 66k goed, en
hoogst nuttig om die te zien. Dan kan je
hem namelijk beantwoorden op de enige
manier die werkt. Wie zich misdraagt
vraagt om liefde, niet om afwijzing. Ze-
gen, en wees behulpzaam zo goed je kunt.
Individueel toegepast geeft dit innerlijke
vrede. Dat wéét ik. Mondiaal toegepast
geeft dit wereldvrede.

Ik leerde dit iemand in de gevangenis. Hij
was érg vertrouwd met geweld. Ik leerde
hem zegenen in plaats van vechten, de
eerste keer dat ik hem sprak. Ik beloofde
hem meteen minstens één opmerkelijke,
niet weg te redeneren verandering in zijn
omgeving, voordat ik hem weer zou zien.
Een week later; hij glansde. Drie verande-
ringen in reacties van anderen, het begon
dezelfde dag nog. Hij kon ze me haarfijn
vertellen, en kreeg diep ontzag voor de
kracht van zegenen. Nu begint zijn dag
ermee.”



