INTERVIEW |

Koos Janson werkte
mee aan de vertaling
van Een Cursus in
Wonderen en is
Course-leraar.
Honderden mensen
bezoeken jaarlijks
zijn cursussen en
workshops. Hoe
kwam het zover en
welk inzicht is er
inmiddels gedaagd?
Els Thissen sprak met

hem.

Het

Els Thissen

Wat is je beroep?

Ik zeg snel ‘leraar’ omdat 1k ben opgeleid als leraar, als
neerlandicus. Ik heb als leraar voor de klas gestaan. Dat
leraarschap zit er gewoon in. Zelfs als ik niet weet
waarvan ik leraar ben, dan zou ik nog leraar zijn. Maar
uiteindelijk is het godzijdank dat geworden wat me in
het hart het meeste raakt. In mijn studienjd, toen ik

mij voorbereid-

KOOS JANSON

is zonneklaar!

om daar de TM-lerarenopleiding te doen. Toen ik daar
zes maanden later van terugkwam, lag er meteen werk
voor me klaar. 1k ben toen een paar jaar fulltime TM-
leraar geweest. Ik was gelukkig. Trouwde in die tijd,
hiclp andere mensen om TM-leraar te worden, was
een meditatiecentrum begonnen, met meer werk dan
ik aankon. Een tweede iemand erbij, een derde iemand
erbij, vijf, zes mensen die TM-leraar wilden worden.
En ineens ontstond een gevoel dat er een tekort was
aan middelen om die mensen te onderhouden. Ik, als
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de op neerlan- de enige die afgestudeerd was, nam een baantje om in

dicus zijn, mijn onderhoud te voorzien. Dat begon als ecen klein
veranderde mijn
leven. Ik liep

baantje. Maar dan ben je getrouwd, krijgt ¢en kind, en
de school zegt: wil je meer uren? Het eind van het

tegen yoga aan, verhaal was, dat ik onder mijn eigen ogen de samenle-

ging mediteren,

snuffelde aan van alles en deed toen ‘nog even'TM
(Transcendente Meditatie). Maar TM was het.
Daardoor zakte ik nog zo’n end dieper. Dat heb ik stl
voor mezelf gehouden, totdat mensen het door kregen
en zeiden: wat doe jij? Ik merkte dat als ik het over
dic dingen had, dat cen onmiddellijk effect in mijn
bewustzijn had. Nu zeg ik: geven en ontvangen zijn
hetzelfde. Ik was zo puur gelukkig als ik het over
meditatie had. Ik wilde cigenlijk veel liever TM-leraar
worden dan iets anders. Ik heb mijn eindscriptie nog
afgemaakt en op het bureau van de hoogleraar gelegd
en een dag later ben 1k naar Zwitserland vertrokken

ving instapte en fullame leraar Nederlands werd, Dat
zal me zo geen tweede keer gebeuren. Ik ben van mijn
spoor afgeweken toen. Het is helemaal niet slecht om
10 jaar voor de klas te hebben gestaan en om die
praktijk te hebben meegemaakt met vooral knullen die
‘no nonsens’ bezig waren, in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Het 1s goed om dat te hebben meegemaake,
maar het was een afwijking van mijn spoor.

Van hart tot hart

Hoe ben je weer terug op je spoor gekomen?

Ik ben terug in het oude spoor van een vorm van spi-
ritueel leraarschap, waarbij eerst TM de vorm was en
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nu Een Cursus in Wonderen. Ik heb dat spoor op een
bepaalde manier nooit verlaten. Ik kreeg een baan als
leraar Nederlands, maar mijn TM-leraarschap liep
gewoon door, doordat ik nog altijd lezingen voor
gevorderden’ gaf. Ik ben nooit opgehouden om met
mensen uit te wisselen over spiritualiteit, dertig jaar
nu. MNa een jaar of 12 stopte, ergens van binnenuit van
het ene moment op het andere, TM voor mij. Na die
eerste fullime jaren ging ik mezelf geleidelijk aan cen
TM-leraar in ruste voelen. Ik neem zelden afscheid. Tk
hoefde me ook niet af te zetten, ik hoef niets af te
kraken. Ik ben alleen maar dankbaar, het heeft me heel
veel gebracht. Niet alleen TM maar ook Maharishi. Ik
ben misschien een goede leraar, maar ik ben denk ik
ook een goede leerling, Ik heb ‘aan zijn voeten geze-
ten” en van hart tot hart heeft er een overdrache plaats
gevonden, ¢en enorme verruiming. Simpeiweg door
hem te verstaan van hart tot hare. Op het moment dat
hij sprak over hoger bewustzijn, was het mijn ervaring,
Dat kreeg ik van hem. Op mijn centje had ik dat toen
nooit kunnen bereiken, Maar hij zei: 2o en zo zit dat,
En ik zag het, Er vond een geweldige verdieping
plaats, Ik dronk het in.

Wsar keme de Cursus in beeld?

Halverwege de jaren ‘80 kwam cen Canadese Reiki-
lerares naar Nederland, Inger Droog, Zij was een
indrukwekkende persoonlijkheid en zij citeerde uit de
Cursus.In A Course in Miracles staat...er zijn maar
twee emoties, liefde en angst. En waar liefde is kan
geen angst zijn en waar angst is, geen liefde” Tjonge,
wat ¢en dijk van een vitspraak! Later:*A Course in
Miracles says..." en dan kwam er weer zo'n kanjer. Ze
liet me de inleiding lezen, ik was sprakeloos. 1k kon
meteen herkennen wat daar stond. [k leende de
Course, heb hem op mijn bureau gelegd en drie
maanden lang niet ingekeken. Een tijdje daarna de
groene paperback gekocht en honderd bladzijden
gelezen. Ik las, begreep, beaamde, Maar als ik stopte
met lezen, wist ik niet wat ik gelezen had. Her beklijf-
de op geen enkele manier, Tk dachr: ik geloof niet dat
dit werke. [k kwam er toen pas achter dat er een
werkboek inzat, Ik zag de eerste vijf werkboekidee#n
en vond het doodeng, “Wat ik zie betekent niets. Tk
dacht: dit is levensgevaarlijk. Ik voel me net alsof ik
een beetje poten onder mijn stoel heb, en dan laa ik
ze weer wegzagen. Miet aan beginnen. 1k heb het
bock toen bewust weer dicht gedaan. Een tijd daarna
las ik dat Ken Wapnick naar Nederland kwam. 1k volg-
de zijn lezing met binnen 10 minuten een knetterende
hoofdpijn. Ik weet nauwelijks wat hij gezegd heeft,
maar de volgende ochtend heb ik de Cursus weer
gepake en het Werkboek opengeslagen en ik vond het
prachtig. Tk ben bij les 1 begonnen én nooit meer
gestopt. Dat was in 1987, 1k doe nog clke dag een les,
dat is net zoiets als tandenpoetsen. Lezen doe ik als het
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aan de orde is en dat is bijna dagelijks, omdat ik bijna
dagelijks les geef en me daarop voorbereid.

De Cursus als leraar

Wie/wat ben jij? )

Een schepping van God. Dit is op een bepaalde manier
een oppervlakkig antwoord, maar ook weer niet.

Wat is de essentie van je werk?

Dat gaat over liefde vitbreiden en de ervaring van vrij-
heid. Het is zonneklaar dat we vrij zijn. En sommige
van de mensen die dat willen weten die kom ik tegen,
zodat ze dat aangedragen krijgen. Het is heel simpel.
Ben ik vrij? Ja, je bent vrij! Het is zonneklaar. Er vindt
iets plaats, misschien net zoals dat met Maharishi en mij |
liep, want zijn weten liep over. Zo loopt mijn weten
ook over.Voor de liefhebber. Dat is cen machtige erva-
ring. Op het moment dat me liefde en vrijheid ging
dagen, daagde me metcen: dit is voor iedereen hetzeli-
de. Ik kan niets vinden wat niet voor iedereen zou zijn.
Als ik liefde vind, dat is voor iedereen. Als ik vrijheid
ervaar, dat is voor iedereen. Dat is zonneklaar. En daarna
begon her zich uit te drukken, Véor die did was er ris-
schien iets anders: samen proeven van de Cursus, het

_gedachtegoed leren verstaan en daarin geleidelijk

groeien, Maar op een zeker moment is er een verschui-
ving ontstaan naar het ding dchter de Cursus. Dat wat
de cursus aanbrengt. Het weten. De ervaring.

Tl hoor je vaak zegpen ‘De cursus zegt..." Wat maake dat je
er zo over spreckt?

Onder mijn eigen ogen zie ik dat ik er bijna altijd zo
over spreek. Zo dient dat kennelijk te zijn voor me.
Misschien 15 een factor dat ik de Cursus zelf als een
leraar zie. Ervan uitgaande dat Jezus zich heeft uitge-
druke in de Cursus, zie ik de Cursus als ook een
‘incarnatie’ van Jezus. En ik geloof dat hij zijn werk
goed gedaan heeft.

Tk hoor je nooit zeggen ‘Maharishi zegr. ..’

Dat zouw me niet passen. Ik heb veel gelezen. In die zin

heb ik aan de voeten van zoveel leraren gezeten. Lezen
was altijd overdracht. OF ik nou Ramana Maharshi lees,
of Krishnamurti, het is altijd overdracht. In die zin heb

ik heel veel leraren en springt Maharishi er niet vit. De
Cursus springt er voor mij uit als zelf een leraar.

Je n_;j}mrf aan een leraar en niet aan je eigen ervaring tenwijl
de Cursus als leraar naar de ervaring venvijst,

Ja, ik refereer nauwelijks aan mijn eigen ervaring, Ik
verwijs altijd naar de erviring, maar ik heb het woord-
Jje ‘mijn’ daarbij niet in het arsenaal zitten. Het ligt niet
in mijn aard. Byron Katie zegt: “That’s my experience’
Dat ligt niet in mijn lijn. De dingen zijn zonneklaar,
De overdrache vindr plaats vanuit dat zonneklaar zijn,
In die zin heb ik ook een goed gevoel bij Maharishi.
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Daar kan ik een voorbeeld van geven. Hij sprak over
de zeven bewustzijnstoestanden, van de normale waak-
toestand tot aan eenheidsbewustzijn, de zevende staat.
Er was cen journalist in de zaal die vroeg: ‘Maharishi,
in welke staat van bewustzijn bent u?' Toen zei
Maharishi: *Well, right now | am pretty well established
in the waking state of conciousness.” Dat is mijn sujl.

Ik heb mijn thuis gevonden

Hoe heeft ECIW jouw leven beinvloed?

ECIW is voor mij de leraar geweest die mij heeft
thuisgebracht. Ik heb mijn thuis gevonden in mezelf.
En dat blijkt liefde te zijn. De weg daarheen wordt als
een weg ervaren, totdat het stopt. Dat proces, dat staartje
van die weg is voor mij ECIW. Daarin heb ik niet
alleen voor mezelf iets van onschatbare waarde gevon-
den, maar ook iets waarvan ik zie dat het dezelfde
potentie heeft voor iedereen die dit past.

Wat zijn je dromen? Heb je een doel in het leven?

1k denk dat mijn dromen werkelijkheid zijn geworden
en dat ze in die zin voorbij zijn. En dat die werkelijk-
heid zich ontvouwt. De dromen zijn voorbij. Het doel
lijkt ‘bereikt’. Het doel doet zichzelf, het is gaande.
Het ligt niet in de toekomst. Ik ben zonder doel, héé¢l
zeker wetend dat ik een doel heb...

Wat is het grootste inzicht dat je ooit gehad hebt?

Er is maar één inzicht. Je ‘grootste inzicht', dat is een
contradictio in terminis. Ik zou dingen kunnen zeggen
als: ik ben vrij, ik ben liefde, alles is liefde, iedereen is
vrij. En ga maar door. Dat is allemaal het grootste
inzicht. Ik denk in termen van cen diamant. Er is maar
één inzicht, maar zo oneindig veel facetten. Het is
maar net waarnaar je kijkt. Naar vreugde, of vrede, of
vrijheid. Compleetheid! Allemaal hetzelfde. Dat is het
grootste inzicht. En de Cursus zegt dat prachtig: ‘one
problem, one solution.” En daarna, ook dat van de baan:
‘Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost.

Hoe ziet een meester, een leraar er volgens jou wit?

Jij bedoelt een leraar die spiritueel meester is. Een
meester is voor mij iemand die wéét waar hij het over
heeft en in staat is dit over te dragen. Gewoonlijk staat
zo iemand in cen traditie, Er is een zekere vorm en hij
kent die vorm. Dus vorm, inhoud en overdracht. Die
drie dingen. Dit is ook de kijk in India. Ik heb inner-
lijk een flinke omzwerving door India gemaakt. En
zoals ik nu ECIW toegankelijk maak voor mensen die
daarin geinteresseerd zijn, zo begeleidde ik in het ver-
leden mensen die de Bhagavad Gita bestudeerden,
Jarenlang mijn spiritucle favoriet. Totdat 1k zag dat de
Cursus mij verder bracht dan de Gita. De Gita is een
fenomenaal geschrift, maar niet zozeer een leraar. Je
hebt een leraar nodig om de Gita te kunnen verstaan.
De Cursus is in feite zelf leraar, door én een tekstboek,
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én een formidabel werkboek, plus handboek. Tk ken
geen bock dat een co-mplcter leraar is. Als ik iets beters
had gevonden dan de Cursus, dan was dit het gewor-
den. Maar mijn indruk is dat de Cursus een zeldzaam
hoog gehalte heeft aan waarheid en liefde en consis-
tentie. En aan leraarschap dus.

De badkamervraag

Ben jij een meester?

Dat zou ik nooit van mezelf zeggen. Ik heb geen
belangstelling voor zo'n soort vraag. Wat ik merk is dat
ik, werkende met mensen, heel veel in de wij-vorm
spreek. lemand vertelt zijn verhaal en ik maak er wij
van. Dat heb ik nooit verzonnen, daar heb ik nooit over
nagedacht, Het gebeurt. En elke vraag waarin ik iets
voel dat een vorm van scheiding teweeg zou kunnen
brengen, daar gebeurt iets mee, het wordt ons verhaal,
ieders verhaal, Dit zou zo'n soort vraag zijn. Ben jij een
meester? Ben jij verlicht? De vraag zelf is cen vergissing.
Ooit had ik iets heel stellig gezegd. Toen vroeg iemand
‘Hoe weet jij dat allemaal?” Gewoonlijk als er een
vraag gesteld wordt, dan is er een antwoord in me. Nu
dus niet. De vraag viel in een grote stilte. En als er
geen antwoord is, ga ik dat niet verzinnen. Na een
tijdje ontstond er een en dat was: 1k neem de vraag
met me mee, ik zal ernaar kijken en je hoort het nog.
Daarna, thuis, groeide een inzicht. Dit was de goede
vraag aan de verkeerde instantie. Want niemand is
geinteresseerd hoe een ander iets weet, ook al doet
iedereen alsof. Maar de echte vraag daaronder is: hoe
kan ik dit weten? En toen ik dat zag, loste dat dit
soort vragen op. Ik ben dat daarna ‘de badkamervraag'
gaan noemen. Als iemand vraagt ‘Ben jij vrij?’, dan
stelt hij de badkamervraag. Want hij is niet geinteres-
seerd in mijn vrijheid. Hij is geinteresseerd in zijn vrij-
heid. De badkamervraag is de vraag die zijn antwoord
vindt in de intimiteit van de badkamer. Dus bij jezelf,
kijkend in de spiegel: kan het zijn dat ik vrij ben? En
tegen de tjd dat je de vraag vergeet, wel...!

Wat wil je met mensen delen?

Waarheid. Dat is niet zomaar een woordje. De waar-
heid blijkt waar te zijn voor iedereen. Het is de dia-
mant. En de Cursus is voor mij kennelijk de vorm
waarin die diamant gedeeld wordt.

Als je niet werkt, wat doe je dan?

Ik mag graag in een restaurant zitten, wandelen, fiet-
sen, kanoén. Dat zijn mij heel dierbare dingen. Ik mag *
tegenwoordig ook graag niets doen. Gewoon zitten op
het dakterras. Dat komt er niet zoveel van. De dagen
zijn gevuld. Wat eigenlijk nog steeds een sluitpost is, en
waarvan ik voel dat het verandert, dat is de relatie met
mijn vele ‘dierbaren’: familie, vrienden. Ik heb dat
beleefd als iets dat niet helemaal uit de verf kwam,
omdat het werk uit de verf kwam. Kennelijk zijn er
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